‘Groene Stoel’ in de kerk

Op 7 september was het Startzondag van het nieuwe kerkelijk jaar 2025-2026. Naast de fees-
telijke bevestiging van Marian Knetemann door Jolien Leeffers als taakdrager met speciale op-

dracht, stond een bijzondere stoel centraal: de Stoel van de Toekomst. U zult over deze
‘Groene Stoel’ in de loop van het jaar nog meer kunnen vernemen.

Toekomst van de aarde

De toekomst van de aarde en het aardse leven stonden de hele dienst centraal. Hoe we ons er
zorgen over maken en hoe de aarde onze zorg nodig heeft. In haar overweging besprak Jolien hoe

de Bijbel ons daarin richting kan geven.

let den Boer en haar kleinzoon Lion introduceerden in een tweespraak de Stoel van de Toekomst.
“Het is een soort gewetensprikkel’, zei Lion. “Het gaat erom om bij het nemen van beslissingen
altijd te denken aan de gevolgen ervan voor de generaties die na ons komen.”

Wat is die Stoel van de Toekomst?

De Stoel is een idee van schrijver en
oud-politicus (D66) Jan Terlouw. Hij stelde voor
om bij elke vergadering een lege stoel te
plaatsen als symbool voor toekomstige
generaties. Die stoel herinnert ons eraan dat
onze beslissingen vandaag invioed hebben op
het leven van morgen. De Stoel van de
Toekomst kan ons helpen om ons eigenbelang
te overstijgen en keuzes te maken die
duurzaam, rechtvaardig en zorgzaam zijn.

Veel beslissingen

Ook in onze kerk worden veel beslissingen
genomen: door de Kerkenraad en in
verschillende werkgroepen. Waar besteden we
bijvoorbeeld ons geld aan? Welke producten
kopen we? Hoe gaan we om met ons gebouw
en onze omgeving? Vaak kijken we naar kosten
en gemak, maar vergeten we te vragen: Is dit
ook duurzaam? Hoe pakt deze beslissing uit
voor de generaties die na ons komen?

De noodzaak om vooruit te denken wordt
overigens ook gezien door de inheemse
Haudenosaunee-volken in Noord-Amerika. Hun
‘zevengeneratiedenken’ vraagt om bij elke

beslissing rekening te houden met de gevolgen
voor de komende 150 jaar. Zij zien de aarde als
iets wat we in bruikleen hebben, waarbij mens,
dier en natuur gelijkwaardig zijn. Zéven
generaties vooruitdenken, dat is wel erg lang!
Zeker in deze zo snel veranderende wereld.
Maar het is wel noodzakelijk.

Op 7 september
zullen wij de
Stoel in de kerk
zetten. En vanaf
dat moment
gaan we als
gemeente Maas-
en Beekdal
samen

ontdekken hoe
we hem het

beste kunnen
gaan gebruiken.
U wordt van harte
uitgenodigd om mee te denken.
Op 7 september en daarna!

Projectgroep Groene Kerk



Groene Kerk

De dienst was door Jolien, samen met de
Projectgroep Groene Kerk, voorbereid. In de
aanloop naar de dienst toe waren ook de leden
van PGMBD Young erbij betrokken. Zij hadden
een oude stoel klaargemaakt voor een nieuwe
rol als Stoel van de Toekomst en er alvast linten
aangehangen met teksten die zij erbij vonden
passen.

Sietse van der Sluis bood als voorzitter van de
kerkenraad de Stoel aan ons allen als
geloofsgemeenschap aan en vroeg iedereen
mee te denken over de plaats en inzet ervan. De
antwoorden werden op een geel post-it-briefje
op de Stoel geplakt.

Ontdekkingstocht
Lijsbeth Bruens en let den Boer van de Projectgroep Groene Kerk bedankten iedereen voor het
meedenken. Ze benadrukten dat het werken met de Stoel een gezamenlijke ontdekkingstocht is en
dat de Stoel van de Toekomst ook in de toekomst vaker ter sprake zal komen.

Aan het einde van de dienst presenteerde Klaas Bos het programma Ontmoeting en Verdieping van
het komende jaar. Hij liet ons zien dat we ons kunnen verheugen op heel veel en uiteenlopende
activiteiten in de komende tijd. Hij nodigde ons uit eens in alle rust op onderzoek te gaan op de
website.

Lijsbeth Bruens



